
 
 

KERKBLAD 
Hervormde Gemeente Herwijnen 

 



 

KERKGEBOUW Waaldijk 139, 4171 CC  Herwijnen 
 

PREDIKANT  Ds. W.M. Roseboom 
   predikant@nhkherwijnen.nl 
   0418 581505 

06 14600988 
 

OUDERLINGEN D. de Joode scriba 
Lunet 18, 4214 GA Vuren  
06 20047902  
scriba@nhkherwijnen.nl 
L.A. van Maaren 
A. van der Meijden 
A. Ruitenburg jeugdouderling 
M.J. van Zante  

 
OUDERLINGEN-  

KERKRENTMEESTER H. de Bruin 

J.A. Hobo 
G. de Joode 

 

DIAKENEN  J.W. Boogert 
A.J.W. Boote 
A.G. van Zante 

 

ORGANISTEN  H.J. de Bruijn 
   A.P. van de Minkelis 
   H. Vervoorn 
 

KOSTERS  Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 
   Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439 
   Marleen Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439 
 

KERKDIENSTEN Morgendienst   9.30 uur (apr t/m okt) 
   Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) 
   Avonddienst   18.30 uur 
 

ZONDAGSSCHOOL Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst 
 in het kerkelijk centrum 
 

KINDEROPPAS Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de 
   Brede School, Achterweg 35

mailto:predikant@nhkherwijnen.nl
mailto:scriba@nhkherwijnen.nl
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Onder de terebint  
     

 
 
 

 

God is liefde 

 
 

God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in Hem. 
1 Johannes 4 : 16b 

 
 

Ja dat zal wel….God is liefde. Moet je eens kijken wat er aan ellende op 
aarde te vinden is: oorlog en terreur, hongersnoden en aardbevingen en 
overstromingen. En kijk eens om je heen: wat een verdriet door ziekte en 
dood, door echtscheidingen en werkeloosheid. En dan maar beweren dat 
God liefde is…. Zou die apostel Johannes nu werkelijk oogkleppen op 
hebben gehad? Dat geloof ik niet. Hij wist best wat er in de wereld van 
zijn dagen te koop was en reken maar niet dat het in zijn tijd allemaal 
pais en vree was.  
En toch: “God is liefde”. Johannes wil daarmee zeggen: “Er is bij de 
mensen heel veel kwaad en haat. En er is in de schepping een heleboel 
chaos en gebrokenheid”. Maar één steunpunt hebben we: bij God vind 
je volmaakte liefde. Hij is de liefde zélf. De duivel is haat en de dood is 
kwaad, maar God is liefde!  
En kom nu niet al te snel met de vraag hoe God dan duivel en dood hun 
gang kan laten gaan. Dat is een verhaal apart. Laat dit ene vandaag nu 
maar eens waar zijn in je leven en koester je in de warmte van dit woord: 
  

God is liefde. 
 

 
Lezen: 1 Johannes 4: 7 - 16 

Uit: Bijbels dagboek “Aan stille wateren” 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YjIZZY0-B6zwxM&tbnid=hd4UPQtuwiRZqM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.holyhome.nl/bijbels_beeld_woordenboek/BIJB-37.htm&ei=MnMZVMbTK8XJOeXOgbgC&bvm=bv.75558745,d.ZWU&psig=AFQjCNH1bNlZoTyls4xTdTd7f2rAGrepWA&ust=1411040427534066
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47e Jaargang, no. 1272, 23 oktober 2023 
 

KERKDIENSTEN 
 

Zondag 29 oktober 2023 

09:30 uur: Ds. W.M. Roseboom 

16:30 uur: Ds. W.M. Roseboom  |  Themadienst 

1e collecte: MAF 

(Zending en medische hulp door vliegverkeer) 
2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Onderhoudsfonds 
 

Woensdag 1 november 2023  |  Dankdag 

10:45 uur: Ds. W.M. Roseboom  |  Schooldienst in Hervormde kerk 

19:30 uur: Ds. W.M. Roseboom 

1e collecte: Diaconie 

(Voor plaatselijke diaconale doeleinden) 
2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Dankdagcollecte 
 

Zondag 5 november 2023 

10:00 uur: Ds. W.M. Roseboom  |  Voorbereiding Heilig Avondmaal 

18:30 uur: Ds. K.E. Schonewille, Ochten 

1e collecte: GZB deelgenoot Filipijnen 

(Voor ondersteuning van ons zendingsechtpaar en hun werk) 
2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 

Zondag 12 november 2023 

10:00 uur: Ds. W.M. Roseboom  |  Viering Heilig Avondmaal 

15.00 uur: Viering HA in WZC Avondlicht  |  verz. door Gerf. kerk 

18:30 uur: Ds. W.M. Roseboom  |  Dankzegging Heilig Avondmaal 

Avondm.coll.: Mercy Ships (zie in kerkblad) 

1e collecte: Diaconie 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 

Donderdag 16 november 2023 

15:00 uur: Dienst in WZC Avondlicht  |  verzorgd door Geref. kerk
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Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool 

29 okt:  Mattheüs 12: 9 – 21 Jezus komt op voor de zwakken 

  Psalm 146: 3 

5 nov:  Mattheüs 13: 1 – 9 en 18 – 23       

  De gelijkenis van de zaaier 

  Psalm 150: 1 

12 nov:  Mattheüs 19: 16 – 26 De rijke jongen 
   

Kinderoppas:  

 29 okt:  Marleen Ruitenburg en Lieke de Bruijn 

  5 nov:  Lia en Chantal van Baalen 

12 nov:  Femke en Elise Gobius du Sart 

  

Schoonmaakrooster 

23 t/m 27 okt: Anne en Lijntje van der Weerd 

30 t/m 3 nov: Carolien Boogert en Helma van Mourik 

6 t/m 10 nov: Monique Hobo, Eline van Baalen, Lia van Baalen en 

 Netty Pippel 

13 t/m 17 nov: Nel van der Linden en Rika van Brakel 

 

 

 

 
Wel en wee 
 

Geboorte 
Herman en Anneloes Meijer (Molenstraat) en hun zoontje Ralf melden 
dat ze donderdag 19 oktober ‘uit Gods goede hand’ een dochter en zusje 
mochten ontvangen: Julia Dija (spreek uit Die-ja), roepnaam Julia. Het 
gezin Meijer woont sinds enige tijd aan de Molenstraat en leeft mee met 
onze gemeente. We willen Herman, Anneloes en Ralf vanaf deze plaats 
van harte feliciteren met de geboorte van Julia. Dat ze voorspoedig op 
mag groeien, tot vreugde van iedereen om haar heen en tot vreugde van 
God. 
 

Gezondheid 
Appie Bok (Rij- en Uitweg) moest na een val worden opgenomen in het 
ziekenhuis. Daar bleek dat onder meer twee nekwervels zijn gebroken. 
Daardoor zit zijn hoofd nu in een soort stellage, waardoor hij 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
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zijn hoofd niet kan bewegen. De verwachting is dat dit wel enkele 
maanden kan gaan duren. We bidden Appie en allen om hem heen veel 
sterkte toe in deze zware en moeilijke omstandigheden. 
 

Jetty de Fockert (Meerenburg) was afgelopen vrijdag voor een 
katheterisatie in het ziekenhuis in Dordrecht. De uitslagen waren gunstig, 
maar mogelijk volgen nog extra onderzoeken. Daardoor is de 
onzekerheid niet verdwenen en blijft het spannend. We bidden ook Jetty 
en Jan toe dat ze hun vertrouwen op de Heere mogen stellen. 
 

Er zijn gemeenteleden die kortere of langere tijd gezondheidsproblemen 
ervaren. De één bevindt zich midden in onderzoeken, bij een ander 
leveren de onderzoeken niet veel op, weer een ander wacht op uitslagen 
van de onderzoeken. Dat we ons in goede en kwade dagen kunnen 
toevertrouwen aan de ontferming van de Here God. 
 
Verlies 
“God riep tot zich Zijn kind, onze lieve en zorgzame vader, opa en 
overgrootvader”, zo lezen we op de rouwkaart van Govert van Bezooijen. 
Na een periode van afnemende gezondheid overleed hij op woensdag 
18 oktober op de leeftijd van 93 jaar. Hij werd geboren op 1 augustus 
1930. Op 25 augustus 2021 overleed zijn geliefde vrouw Willemijn.  
Na vele jaren in Oude Pekela te hebben gewoond, kwamen ze enkele 
jaren geleden terug naar dit gebied om in Avondlicht te gaan wonen. In 
de tijden van hulpbehoevendheid die aanbraken was het goed om meer 
bij kinderen in de buurt te wonen.  
Het laatste ziekbed van bijna twee weken was intens. Nu is er het 
dubbele gevoel. Aan de ene kant gemis en verdriet om los te moeten 
laten. Aan de andere kant ook dankbaarheid voor alles wat de Here in 
Govert van Bezooijen gaf en de bijzondere wegen die Hij met hem ging. 
Boven alles vaste hoop dat de zorg nu overgedragen kan worden aan 
Abba Vader en dat hij bij Hem in goede handen is.  
Woensdag 25 oktober is om 10:30 de afscheidsdienst vanuit 
Rouwcentrum Lingewaal. Psalm 42 staat in de verkondiging centraal: 
“Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God”. 
De begrafenis zal aansluitend plaatsvinden in Oude Pekela.  
Een intensieve tijd, met rijke momenten, is het in de laatste jaren geweest 
voor onze gemeenteleden Govert en Marjan van Bezooijen. We wensen 
hen kracht in de dagen van het afscheid, vrede die alle verstand te boven 
gaat en het licht van Gods Geest toe in de tijd die komt. Natuurlijk wensen 
we dat ook toe aan de andere (schoon)kinderen, kleinkinderen, 
achterkleinkinderen en verdere familie.
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Voor meeleven is het correspondentieadres: familie Van Bezooijen, 
Lindenlaan 2.  
 
Er waren gemeenteleden die in de afgelopen tijd iemand uit de nabije 
kring verloren. Dat de herinneringen tot zegen mogen zijn en Gods troost 
in het verlies ervaren wordt. 
 
 

 
 
Bij de diensten 
 

Gewone Catechismus 
Op 29 oktober gaan we ook weer in de ochtenddienst verder met de 
Gewone Catechismus, omdat in de komende maanden de laatste 
avonddienst van de maand telkens bijzondere diensten zijn. Wanneer we 
dan pas in het nieuwe jaar verder gaan, zitten we helemaal niet meer in 
de thematiek. We zijn inmiddels bij het vijfde gebod van de Tien Geboden 
aangekomen. De vraag voor deze keer is:  
71 Wat betekent het gebod om je ouders te eren? 
Dat wij in het netwerk van verbanden en familierelaties waarin wij leven, 
de wijsheid erkennen van ouders en eerdere generaties. Wij zijn 
geroepen aan volgende generaties het goede leven voor te doen en door 
te geven. 
 

 
is het nieuwe thema van de 
themadienst op zondag 
29 oktober om 16.30 uur. 

U bent (weer) van harte welkom!  
  

Nemen we wel genoeg tijd voor onszelf, voor God?  
We leven in een drukke, hectische samenleving. U/je herkent het 
misschien wel; de toetsen zijn geweest, meteen weer leren voor de 
volgende ronde. Drukke periode op het werk, de volgende vergadering 
staat gepland. In ons gezinsleven is het druk, emotionele momenten, het 
nemen van moeilijke beslissingen.  
 

Nemen we wel genoeg tijd voor onszelf, voor God, laten we ons niet te 
veel leiden door de tijd?  
Neem even rust, kom op adem, alles op z'n tijd of juist alles op Zijn tijd. 
We kunnen niet altijd doordenderen, je moet even gas terugnemen, alles 
weer op nul, opladen en dan kun je het weer aan. Die tijd hebben we 

UIT DE GEMEENTE 
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nodig en wordt ons door Hem gegeven. Kom tot rust en Hij zorgt voor 
herstel, op Zijn tijd. 
  

Na afloop van de dienst zorgen we voor broodjes en soep, schuif gezellig 
aan! Tot dan. 
 

Dankdag 
“Waar kijk je naar?” is het thema van deze Dankdag. Daarbij staat de 
wonderlijke broodvermenigvuldiging in Johannes 6 centraal.  
Om 10.45 uur is er de kinderdienst in de Hervormde Kerk en ’s avonds 
om 19.30 uur is er een ‘gewone’ dienst om God te danken voor alle gaven 
van het land, in arbeid en verdere leven.   
 
Dankdagcollecte 
Woensdag 1 november is het Dankdag, een goed moment om extra stil 
te staan bij alles waar we dankbaar voor mogen zijn. Vaak realiseren we 
ons niet wat we in ons dagelijks leven allemaal mogen ontvangen. Als 
we daar wel stil bij staan, beseffen we pas hoeveel dat is. 
Op Dankdag kunnen we iets van die dankbaarheid tot uitdrukking laten 
komen in een gift aan de kerk. We houden dan in de avonddienst 
(19.30 uur) de Dankdagcollecte. In dit kerkblad zit een inlegvel, met 
daarop informatie over hoe u een bijdrage kunt overmaken.  
Uiteraard kan dat op de bekende manieren (collecte, via de zakjes die 
zondag worden uitgereikt, via internetbankieren, een gift 
aan iemand meegeven). Maar het kan ook via de QR-code 
die u hier aantreft; een QR-code die ook staat op het 
inlegvel in dit kerkblad.  
Handmatig een bedrag overmaken kan via:  
NL42 RABO 03280 00 531 t.n.v. CvK Herv. Gemeente Herwijnen, ovv 
Dankdagcollecte.  

Van harte bij u aanbevolen. 
 
Heilig Avondmaal 
Dit jaar spreken rondom de Avondmaalsdiensten de Halleel psalmen, 
gezongen met het Joodse Paasfeest en ook gezongen door Jezus in de 
laatste dagen voor de kruisiging. In de voorbereidingsdienst op 5 
november staat Psalm 113 centraal. Met de viering van het Avondmaal 
en de dankzegging op 12 november lezen we tweemaal uit Psalm 118. 
We bidden om rijke diensten, waarna we het met deze Psalmen kunnen 
blijven uitroepen: Halleluja! 
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Avondmaalscollecte 
Het doel voor de avondmaalcollecte is de organisatie Mercy Ships 
Mercy Ships vaart met door vrijwilligers bemande ziekenhuisschepen 
naar de armste landen om medische zorg te bieden. Het werk van 
Mercy Ships bestaat uit een aantal medische programma’s en training & 
voorlichting. Denk bij de medische programma`s aan chirurgische 
operaties, tandheelkunde en oogoperaties. 
Mercy Ships streeft ernaar het voorbeeld van Jezus te volgen, en hoop 
en genezing te brengen naar de vergeten armen. 
Kijk voor verder informatie op www.mercyships.nl 

 

Van harte bij u/jullie aanbevolen, ook in gebed. De diaconie. 
 
 
Huisbezoek 

Voor de wijkouderlingen, wijkcoördinatoren, 
bezoekbroeders, bezoekzusters en wijkteamleden 
behoren het huisbezoek en andere vormen van 
aandacht tot hun taken. 
 

In de achterliggende periode zijn er wisselingen 
geweest in de samenstelling en de indeling van de 
wijken. Hieronder treft u het overzicht met de meest 
actuele informatie aan.  

 
 

Afspraken bezoekwerk 
Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat 
te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag: 
- per telefoon op 0418 581505;  
- per telefoon of app 06 14600988;  
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl 
Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u 
contact opnemen met de scriba via 06 20047902.  
Voor het reguliere huisbezoek of bij pastorale contacten zijn in eerste 
instantie de wijkouderlingen en -coördinatoren met hun bezoekbroeder 
of -zuster beschikbaar. 
 
Bezoeken rondom verjaardagen 
Bij gemeenteleden in de leeftijd van 75 tot en met 84 jaar komt rondom 
de verjaardag een lid van het wijkteam van uw wijk aan de deur om u te 
feliciteren en een kleine attentie af te geven. Dit als een vorm van 
aandacht voor u als jarige. Dit is niet in de plaats van degene die namens 

http://www.mercyships.nl/
mailto:predikant@nhkherwijnen.nl


8 
 

het verjaardagsfonds bij u aan komt. Het is ook niet bedoeld als regulier 
huisbezoek. 
 

Heeft u wel behoefte aan een gesprek met de wijkouderling of predikant 
dan kunt u dat uiteraard wel aan het wijkteamlid doorgeven, zij geven dit 
dan verder door. 
 

Bij gemeenteleden van 85 jaar en ouder, die buiten WZC Avondlicht 
wonen, komt de predikant op bezoek. 
 

Gemeenteleden die in WZC Avondlicht wonen, locatie Sluimerskamp 18 
en locatie Biermanlaan 2 (Perengaarde), worden bezocht door 
bezoekbroeder D.J. van Arkel. 
 
Bezoek rondom huwelijksjubilea 
Gemeenteleden die een jubileum hebben te gedenken worden bezocht 
door de predikant. 
 
Overzicht wijkindeling en bemensing 
Hieronder vindt u de wijkindeling en de namen van de wijkouderlingen, 
wijkcoördinatoren, bezoekbroeders, bezoekzusters en wijkteamleden. 
 
Overzicht wijkindeling en bemensing 
Wijk 1: Balderiklaan, Basil Scarfflaan, Biermanlaan (m.u.v. 
Biermanlaan 2, Perengaarde) Boellaardlaan, Boutlaan, Kolfflaan, 
Molenkamp 17 t/m 25, Mijnliefflaan, Vermeulenlaan, Vervoornlaan 
Wijkouderling: Marco van Zante 
Bezoekbroeder: VACATURE 
Wijkteamleden: VACATURE en Helma van Mourik. 
  
Wijk 2: Kolstraat, Molenkamp 1 t/m 15 (oneven), De Strobbel, 
Sluimerskamp (m.u.v. Sluimerskamp 18, Zorgcentrum Avondlicht), 
Molenstraat, Onderweg, Pieterswaard, Rij en Uitweg, Schoutensteeg, 
Peperstraat, Waaldijk, Wadensteinsesteeg 
Wijkcoördinatoren: Rob van Santen en Heiltje van Santen 
Wijkteamleden: Marleen Ruitenburg, Dicky Zeiderveld en  

 Wil van Willigen. 
 
Wijk 3: Achterweg, Bommelweg, Breede Kampen, Jacob de 
Jonghstraat, Korshof, Meerenburg, Raayweg, Zandsteeg 
Wijkouderling: Arno van der Meijden 
Bezoekbroeders: Teus Hijkoop (alleen telefonisch) en Johan Blom 
Wijkteamleden: VACATURE en Monique Hobo
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Wijk 4: Berkenlaan, Geerstraat, Jasmijnhof, Kromme Akkers, 
Lijsterbeslaan, Lindenlaan, Meidoornlaan, Nieuwe Steeg, Parallelweg, 
Rozenstraat, Seringenhof, Vlierhof, Wilgenlaan, Willem-
Alexanderstraat, Zworrelstraat (ten oosten en ten westen van de 
Nieuwe Steeg) 
Wijkouderling: Lenard van Maaren 
Bezoekbroeder: VACATURE 
Wijkteamleden: Petra Vervoorn, Tien van Mourik, Dirk van Arkel 
  
Wijk 5: Woon- en Zorgcentrum Avondlicht: Sluimerskamp 18 en 
Biermanlaan 2 (Perengaarde), Molenkamp 32 t/m 90 
Bezoekbroeder: Dirk van Arkel 
 
Wijk 6: Gebied ten noorden van de Graaf Reinaldweg: Bloklandweg, 
Gasthuisweg, Laarweg, Lingedijk, Mert, Nieuwe Steeg, Peersteeg, 
Nieuweweg, Tiendweg, Vijfhoevenweg, Wadensteinsesteeg 
Wijkouderling: Marco van Zante 
Bezoekbroeder: VACATURE 
 
Wijk woonplaatsen buiten Herwijnen: gemeenteleden die buiten 
Herwijnen wonen in:  
- Arkel, Enspijk Heukelum, Kedichem, Meteren en Tiel: wijkouderling 

Arno van der Meijden 
- Haaften: wijkouderling Lenard van Maaren 
- Hellouw: wijkcoördinatoren: Rob van Santen en Heiltje van Santen 
- Vuren: wijkouderling Marco van Zante 
 
Formulier huisbezoek in bijlage 
Als bijlage in het kerkblad treft u een aanmeldformulier voor huisbezoek 
aan. Daarin geven we ook aan, waarom we dit nu doen als u voor de 
periode van de komende twee jaar een huisbezoek wil ontvangen. Mocht 
u onverhoopt geen formulier gekregen hebben en het formulier nog 
graag wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met ds. Roseboom, per 
telefoon 0614600988. 
 

Jarigen 
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de 
periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken 
en hen een felicitatie ter bemoediging sturen. 
Datum Naam     Leeftijd   Adres 
08-11 W. Hol     86  WZC Avondlicht
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Zonnepanelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De tien zonnepanelen op het dak van de pastorie zijn gelegd, inclusief 
de nieuwe dakbedekking en de extra isolatielaag. Ook de zes panelen 
op het schuurtje bij de kerk zijn geplaatst. De panelen werken inmiddels 
ook. 
Ook zijn de ramen in de pastorie vervangen en voorzien van dubbelglas. 
We denken dat de maatregelen zullen leiden tot (flink) lagere 
energiekosten. Bovendien leveren we zo een bijdrage aan de 
verduurzaming van onze gebouwen. 
De investeringen zijn voor een belangrijk deel mogelijk dankzij de 
opbrengsten van de Kringloop-kas en de rommelmarkt. Investeringen die 
zich op termijn ook terugverdienen. 
  
VERANTWOORDING 
Collecten 
 
  1 okt   1e collecte € 144,30 PKN Kerk en Israël 
  2e collecte € 104,85 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   107,15   Pastoraat en prediking 
 
  8 okt   1e collecte € 136,00 Diaconie 
  2e collecte € 122,05 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   125,55   Pastoraat en prediking 
 
15 okt   1e collecte € 139,10 Schuldhulpmaatje WB 
  2e collecte € 104,55 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   104,75   Pastoraat en prediking  
 
19 okt 1e collecte € 77,60 Dienst WZC Avondlicht 
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Ontvangen via: 
Ds. Roseboom 2x € 10,00 + € 20,00 + € 30,00 voor de kerk + € 70,00 
voor diverse doeleinden 
Bezoekdames Dicky/ Willie € 50,00 voor de kerk + € 50,00 voor het 
verjaardagsfonds 
Heiltje van Santen € 20,00 voor de bloemengroet 
Ouderling Lenard van Maaren € 10,00 + € 50,00 voor de kerk 

Voor al deze giften heel hartelijk dank 
 
De afgelopen periode is de bloemengroet bezorgd bij:  

- Mw. De Bruijn (Achterweg) 
- Fam. Visser i.v.m. 25-jarig huwelijk (Bloklandweg) 
- Govert van Bezooijen, afscheid ouderling 

(Lindelaan) 
- Lenard van Maaren, bevestiging ouderling (Breede Kampen) 
- Marco van Zante, bevestiging ouderling (Seringenhof) 
- Jan-Willem Boogert, herbevestiging diaken (Rij en uitweg) 
- Rudi van Zante, herbevestiging diaken (Zworrelstraat) 
- Mw. Kwakernaak (Kromme Akkers) 
- Dhr. Versteeg (Zworrelstraat) 

 
 
 
 

 
Catechese: Follow Me (12-18) 
Op woensdag 25 oktober en 8 november zijn de tieners welkom om 
19.00 uur in het kerkelijk centrum. Op 1 november verwachten we de 
tieners om half acht in de kerk voor de Dankdagdienst. Ook op woensdag 
15 november valt de catechese uit. 
 
Draai-avond: online, ‘live’ en afscheid 
Komende vrijdagavond, 27 oktober, hopen we weer de online-
draaiavond te houden. Die is niet alleen vanuit thuis te volgen via het 
YouTube-kanaal van de kerk (www.hervormdherwijnen.nl), maar dit keer 
ook live in dorpshuis de Poort zelf. In het dorpshuis draaien we ook 
enkele rondes met kleine lootjes. Aanvang 19.00 uur. Iedereen van harte 
welkom, thuis of in de Poort. 
Riekie de Fokkert (Rozenstraat) heeft afscheid genomen van de 
commissie Verkoopdag. We willen haar vanaf deze plaats heel hartelijk 
bedanken voor haar jarenlange inzet. Bij het organiseren van de 
Verkoopdag komt heel veel kijken, veel meer dan mensen vaak denken. 
Nogmaals hartelijk dank.

ACTIVITEITEN 
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Dinsdagclub 
We zijn blij dat ook dit jaar weer ruim 25 kinderen meedoen met de club 
op dinsdagavond. Om de 2 weken komen de kinderen uit groep 4, 5 en 
6 van de basisschool bij elkaar van 18.30 tot 19.30 uur. Dat is 
afwisselend in de Gereformeerde Kerk en het kerkelijk centrum bij de 
Hervormde Kerk. 
We beginnen met gebed en een (Bijbels) onderwerp, na de pauze is het 
tijd om een spel te spelen of te knutselen. De volgende keer is op dinsdag 
31 oktober. Ben je nog niet geweest, kom dan ook! 
 

Oproep 
We zoeken nog minimaal 1 persoon om mee te draaien als leiding. Wie 
helpt er mee? Voor meer info: Jacco Ruitenburg (06-45823842) of 
jeugdouderling Alex Ruitenburg (582439). 
 

Generatie Y-gespreksgroep (20-40 jaar) 
De eerste avond was een mooie avond met een goede opkomst. Op 
31 oktober hopen we elkaar weer te spreken over de eerste bladzijden 
van het boek God en ik, wat je als weldenkende 21e- eeuwer kunt leren 
van de Bijbel. We ontmoeten elkaar dit keer in de tuinkamer van het 
kerkelijk centrum om 20.00 uur. Ik kijk er naar uit!  

Ds. Wilhelm Roseboom 
3xH  
Zaterdagavond 4 november zijn alle tieners weer welkom bij 3xH. Ze 
gaan bowlen in Leerdam. Opgeven mag bij Janne de Kock 
(06 23153700) of bij Dorien Noordam (06 37159427). Doe dat snel, want 
vol=vol.  
Deelnemers worden om 19.30 uur verwacht bij de Hervormde Kerk in 
Hellouw. Deze avond kost € 5,- per persoon. Als er ouders zijn die heen 
en/of terug willen rijden, dan horen we dat graag.  
 

Avond over gendervragen 
Steeds meer speelt in onze samenleving dat mensen zoeken naar hun 
eigen genderidentiteit of vanwege genderdysforie in transitie willen. Voor 
de één komt dat dichterbij dan voor de ander, we komen er echter vrijwel 
allemaal mee in aanraking.  
Professor Theo Boer neemt ons op dinsdagavond 7 november van 
19.30 – 21.00 uur mee in de thematiek. Hij is als ethicus (dat is het 
nadenken over het christelijke leven in de dagelijkse praktijk) verbonden 
aan de PThU (predikantenopleiding). Sommigen zullen hem kennen van 
overdachte columns in De Waarheidsvriend en genuanceerde bijdragen 
op CVandaag. Hij zal ingaan op vragen als: waar hebben we het over 
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wanneer we over geslacht, gender, genderdysforie e.d. spreken? Zijn er 
vanuit de Bijbel en christelijke traditie coördinaten te ontwaren bij deze 
vragen? 
Wat is onze houding als kerk hierin, juist ook naar en met hen die het 
betreft?Waar: Kerkelijk Centrum 
Wanneer: dinsdagavond 7 november van 19.30 – 21.00 uur 
U bent u van harte welkom! We kijken uit naar een leerzame, warme en 
bovenal gezegende avond.  
 

Huiskring 
De huiskring is weer van start gegaan. De huiskring (sinds corona 
houden we het in het kerkelijk centrum) komt om de 3 a 4 weken bij elkaar 
op zondagavond van 20.00 tot 22.00 uur. We beginnen met een bakje 
koffie of thee en iets lekkers erbij, dat geeft meteen spraakstof om met 
elkaar te delen hoe het gaat. 
We behandelen daarna een Bijbelgedeelte, we zijn net begonnen aan 
het boekje “Aan tafel”. Jezus ging met mensen aan tafel en voerde vaak 
mooie, prikkelende en confronterende gesprekken. Staan wij open voor 
ontmoetingen met Jezus en ook om ons geloof te delen met anderen? 
D.V. zondag 12 november komen we bij elkaar in de grote zaal van het 
kerkelijk centrum. Van harte welkom om een avondje 
met ons mee te doen! Voor meer info: Alex Ruitenburg, 
tel. 582439 of mail alexenmarleen@live.nl. 
 
Kring groeien in geloof 
Na de doorstart van vorig jaar zijn we dit seizoen 1 avond bij elkaar 
geweest om elkaar beter te leren kennen. De volgende keer is op D.V. 
maandag 13 november om 20.00 uur, we komen bij elkaar in de 
kerkenraadskamer in het kerkelijk centrum. We gaan dan het laatste 
hoofdstuk behandelen van boekje “Durf Daniel te zijn”. En afspraken 
maken over welk onderwerp de rest van het seizoen centraal zal staan. 
Het groepje is maar klein (8 personen) en er is dus volop plaats voor u of 
jou. Juist in de ontmoeting tussen personen van verschillende leeftijden 
en interesses ontstaan mooie gesprekken. 
Van harte welkom om mee te doen! Voor meer info: Alex Ruitenburg of 
Heiltje van Santen. 
 
Bijbelgesprekskring 
Opnieuw beleefden we een mooie morgen met de gelijkenis over de 
uitnodiging tot het feest. Op dinsdagmorgen 14 november om 10.00 uur 
staat de gelijkenis van de verloren zonen centraal.  
We lezen hoofdstuk 2, blz. 31-39 van Onvoorstelbaar. 
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Dorcas Voedselactie 2023: Broodnodig! 
Het zijn schokkende cijfers. Wereldwijd heeft 
1 op de 10 mensen chronisch honger. De 

gevolgen van verschillende crises stapelen zich op. Mensen worden ziek 
en raken uitgeput. En de toekomst? Die is vaak heel ver weg. In Jemen 
bijvoorbeeld is het voor 17 miljoen mensen – dat is de helft van de 
bevolking – onzeker of er vanavond te eten is. Dit vanwege de 
verschrikkelijke oorlog, onveiligheid en droogte. In Ethiopië zien boeren 
oogst na oogst mislukken omdat er al tijden geen regen valt. En in 
Moldavië zijn veel ouders werkloos waardoor er simpelweg geen geld is 
om eten te kopen voor hun gezin.  
Wat doet Dorcas? 
Dorcas kent de mensen die hulp het allermeest nodig hebben. De 
organisatie helpt op alle mogelijke manieren en we passen onze hulp aan 
op de situatie en het land. Bijvoorbeeld in Jemen brengen medewerkers 
noodvoedselpakketten. Of in Ethiopië worden boeren getraind een nieuw 
beroep te leren. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van 
weersomstandigheden. En in Moldavië helpt Dorcas mensen om een 
eigen kas te plaatsen om groente in te verbouwen en dit te verkopen. Zo 
staat er nu en later brood op de plank.  
Meedoen? 
Dorcas roept heel Nederland op om mee te doen met de Dorcas 
Voedselactie. Ook uw hulp is nodig voor voedsel en voor een gezonde 
toekomst.   
Meer informatie is te vinden op: www.dorcas.nl/voedsel 
Doe mee door:  

• Zondag 5 november een flyer met machtigingskaart en QR-
codes mee te nemen uit de kerk  

• Een gift over te maken naar Dorcas te Andijk  
Rek. nr.  NL 04 RABO 0106 2500 00 onder vermelding van 
Dorcas Voedselactie 

 
GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2024  
Een dagboek voor jong en oud! Ook dit jaar weer kunt u het dagboek 
bestellen via de zendingscommissie.  
 

Een aantal goede redenen om het boekje te kopen: 
• De winst (ruim € 8) wordt besteed aan het zendingswerk wat gedaan 
wordt door William en Monica Jansen op de Filipijnen 
• Het dagboek van de GZB is al generaties lang veel mensen tot zegen 
geweest. 
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• Elke dag biedt maar liefst twee overdenkingen: één voor volwassenen 
en één voor jongeren.  
• Met een oplage van 38.000 is ‘Een handvol koren’ het 
bestverkochte dagboek van Nederland.  
  

Interesse? U kunt het dagboekje bestellen via de zendingscommissie tot 
uiterlijk 1 december 2023 bij:  
 

Paul van Leeuwen via p.j.van-leeuwen@hotmail.com of 06-2828.9700  
 

Betaling contant of door middel van pinnen bij aflevering van het 
dagboek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebruik kerkelijk centrum 
Wie gebruik wil maken van het kerkelijk centrum voor een vergadering of 
iets dergelijks, wordt verzocht contact op te nemen met ouderling-
kerkrentmeester Ton Hobo (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl of 
06 3139 2864). Dit in verband met de bezetting van de zalen. 
 
Oud papier inleveren 
Het is mogelijk oud papier in te leveren. Op het parkeerterrein naast de 
Kringloop-kas (Achterweg 57) staat een speciale grote container, naast 
de container voor oud ijzer. Het zou fijn zijn als u 
het papier gebundeld of in (dichte) dozen aanbiedt 
en in de container gooit.  
 
 
 

 

mailto:p.j.van-leeuwen@hotmail.com
mailto:kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl
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Woensdag 25 oktober 19.00 uur Follow Me (12 - 18) 
Vrijdag 27 oktober 19.00 uur Draaiavond 
Dinsdag 31 oktober 18.30 uur Dinsdagclub 
Dinsdag 31 oktober 20.00 uur Generatie Y gespreksgroep 
Zaterdag 4 november 19.30 uur 3xH 
Dinsdag 7 november 19.30 uur Avond over gendervragen 
Zondag 12 november 20.00 uur  Huiskring 
Maandag 13 november 20.00 uur  Kring Groeien in geloof 
Dinsdag 14 november 10.00 uur Bijbelgesprekskring 
 
Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie 
ook de website van onze gemeente, www.hervormdherwijnen.nl 
 
 
 
 
 

De kopij voor het volgende kerkblad dient  
uiterlijk D.V. maandag 13 november 2023 
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij: 
 
     email: kerkblad@nhkherwijnen.nl 
     Carolien Boogert 
     Rij- en Uitweg 16 

 
Volgende inleverdata zijn:  
  4 dec.  voor 2 weken 
18 dec.  voor 3 weken 
   8 jan. 2024 voor 3 weken 
29 jan:  voor 3 weken 
 
 
 
 
 
 

VAN DE REDACTIE 

AGENDA 
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KERKBLAD    Verschijnt éénmaal per 3 weken 
 
REDACTIELEDEN   Carolien Boogert (kopij inleveren) 
     Rij- en Uitweg 16, 4171 CN  Herwijnen 
     Telefoon 0418 – 84 2576 
     e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl 
     Hetty van Arkel 
 
KERKDIENST OP USB Van elke dienst is een opname op USB te 

verkrijgen via de diaconie 
     diaconie@nhkherwijnen.nl 
 
Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via: 
♦ Een gift tijdens de collecte in de kerk. 
♦ Thuis sparen of meegeven aan iemand. 
♦ Een bedrag overmaken via de bank.  
♦ een gift overmaken via de KerkApp kan ook;  
https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen  
 
Let op: Een individuele transactie (zonder gekocht saldo) kost 24 cent 
per keer. 
 
DIACONIE      Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373 7400 26 
 

COLLEGE VAN     Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000 9509 25 
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328 0005 31 
 

PASTORAAT EN      Bankrekeningnr. NL42 RABO 0373 7222 57 
PREDIKING 
 

ONDERHOUDSFONDS  Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373 7222 49 
 

ADM. KERKBLAD     Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328 0246 43 
 

KERKRADIO      Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373 7400 34 
 
WEBSITE      www.hervormdherwijnen.nl 
 

APP (voor leden)   Hervormd Herwijnen (via playstore/ appstore) 
Informatie over onze kerkapp: hervormdherwijnen.nl  
App-hulpteam: apphulphervormdherwijnen@gmail.com 
Leontien van Arkel, 06-48425158; Amanda de Bruin, 0418-582153 
 
COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin 

  de kerk; € 0,70 / € 1,00 

https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen
http://www.hervormdherwijnen.nl/
about:blank

